
                 

  

Collecte Pinksterzending 

Myanmar: kerken steunen jongeren en aardbevingsslachtoffers met 
traumaverwerking 

Tip: laat tijdens de collecte de Powerpoint of collectefilm bij deze collecte zien 

Collecteafkondiging 
Je bent al jaren iedere dag bang voor luchtaanvallen op jouw dorp of voor gevechten tussen het 
leger of rebellengroepen. En dan wordt je land ook nog eens getroffen door een zware 
aardbeving. Het gebeurde in Myanmar. Veel kinderen en jongeren waren al getraumatiseerd en 
de aardbeving van eind maart heeft voor nog meer angst gezorgd.  
In Myanmar is het echter een groot taboe om te praten over wat je meemaakt. De Raad van 
Kerken van Myanmar wil dit doorbreken en traint kerk- en jeugdleiders in psychosociale zorg, 
zodat zij jongeren kunnen helpen bij traumaverwerking. Deze getrainde vrijwilligers bieden ook 
traumahulp aan slachtoffers van de aardbeving. De Raad van Kerken ondersteunt ook ouders 
om aandacht te hebben voor de geestelijke gezondheid van hun kinderen. Juist met Pinksteren 
collecteren we voor dit werk, zodat meer kerkleiders getraind en ingezet kunnen worden voor 
traumahulp en zo Gods troost en hoop kunnen verspreiden. Onze steun voor Myanmar is niet 
alleen heel hard nodig, het is ook een hart onder de riem voor de bevolking, die zich vaak in de 
steek gelaten voelt. Laten we Myanmar niet vergeten. We bevelen deze collecte van harte bij je 
aan.  

Kerkbladbericht     
Kerken Myanmar bieden traumahulp aan jongeren en aardbevingsslachtoffers 
Myanmar lijdt sinds de militaire coup die in 2021 plaatsvond, onder voortdurend geweld en 
ernstige voedseltekorten. Het land werd eind maart ook nog eens getroffen door een zware 
aardbeving. Veel kinderen en jongeren zijn door al het (natuur)geweld getraumatiseerd, maar 
praten over wat je meemaakt is in Myanmar een groot taboe.  
De Raad van Kerken wil dit doorbreken en traint kerk- en jeugdleiders in psychosociale zorg, 
zodat zij jongeren kunnen helpen bij traumaverwerking. Deze getrainde vrijwilligers bieden ook 
traumahulp aan slachtoffers van de aardbeving. De Raad van Kerken stimuleert en ondersteunt 
ook ouders om aandacht te hebben voor de geestelijke gezondheid van hun kinderen. Met dit 
werk verspreidt de Raad van Kerken Gods troost en hoop onder jongeren in Myanmar. 

Kerk in Actie steunt via het programma zending de kerk in Myanmar. Geef aan de collecte of 
maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Collecte 
Pinsterzending Myanmar’ of doneer online. Hartelijk dank voor je gift.    
Meer lezen: kerkinactie.nl/jongerenmyanmar 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2025-zending-myanmar-pinksteren/
https://vimeo.com/1062356654
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/kerken-ondersteunen-jongeren-bij-traumaverwerking/

